
 

 

 

Evenementencommissie 
 

 

 

 

 

Verslag van onze reis naar de Kerstmarkt van  Osnabrück  op donderdag 20 december 2018. 

 

  
 

Het is al weer een tijdje geleden dat wij onze jaarlijkse dagtocht naar de Kerstmarkt maakten met  – 

dit keer –  21 KBO-leden.  

Na een prettige reis van ca. 3 uur arriveerden wij midden  in het oude centrum van deze bijzondere 

stad. 

Uit de bus komend kon je meteen de prachtige Mariakerk, de Dom en vervolgens het Raadhuis 

bezoeken. In dit Raadhuis kon je een mooie makette bewonderen van het middeleeuwse Osnabrück. 

In het het Raadhuis is ooit de Westfaalse Vrede gesloten. De herinnering hieraan wordt levendig 

gehouden door bijeenkomsten waarbij ook onze voormalige koningen Beatrix aanwezig was. 

 

Maar wij hebben  genoten van de leuke kerstmarktkraampjes met glühwein , crepes, warme 

chocolademelk, pizza's en allerhande artikelen. De vele mooie winkels, straten en pleinen van dit 

centrum. 

Ook was er goed gezorgd voor onze veiligheid: voor de ingang van het centrum was een stevige 

metalen barrière geïnstalleerd! 

 

Na een lange heerlijke  middag in dit centrum,  verzamelden wij  om kwart voor 7  voor de terugreis 

in de bus. Deze was zoals altijd goed verzorgd door Riet Filius van Doelen Dagtochten.  Rond 10 

uur 's avonds arriveerden wij weer veilig  resp. in Aalsmeer en Hoofddorp. Met alle lof voor de 

chauffeur. 

 

Wij wensen u allen nog een goed 2019 en zien u graag bij een van de tochten, excursies e.d. die wij 

dit jaar gaan organiseren! 

Groeten namens de Evenementen Commissie 

Ina Podt 

 


